
   
   
Door: Ton Smilde  
 
HET NATIONAAL MILITAIR MUSEUM 
 

 
 
Het Nationaal Militair Museum (NMM) in Soesterberg is een museum waarin aandacht wordt besteed 
aan de betekenis van de Nederlandse krijgsmacht in verleden, heden en toekomst met extra aandacht 
voor de collecties van land- en luchtmacht, afkomstig van het Legermuseum in Delft en het Militaire 
Luchtvaartmuseum in Soesterberg, die in het NMM zijn samengevoegd. 
   

 
 



In juli 2006 deelde de Staatssecretaris van Defensie aan de Kamer mee, dat de collecties van 
Legermuseum en Militaire Luchtvaart Museum naar Soesterberg zouden gaan. Het nieuwe museum 
zou niet alleen aandacht voor landmacht en luchtmacht hebben, maar ook een beeld van de gehele 
krijgsmacht geven.  
Het museum is op 11 december 2014 geopend door koning Willem-Alexander; voor het publiek ging 
het museum voor het eerst open op 13 december 2014. 
 

 
 
De collectie van het NMM omvat circa 400.000 objecten uit de Rijkscollectie, vanaf pijlpunten uit het 
stenen tijdperk, via zwaarden en harnassen uit de middeleeuwen tot de huidige wapensystemen van 
de Nederlandse krijgsmacht aan toe. Er zijn vliegtuigen, kanonnen en tanks, waaronder zeven 
verschillende straaljagers in een 'dogfight', een Leopard 1V- en 2-gevechtstank, en een M270 Multiple 
Launch Rocket System (MLRS). Een topstuk in de collectie is de V2, de raket waarmee de Duitsers aan 
het eind van de Tweede Wereldoorlog vanuit Noord-Nederland de geallieerden in Zuid-Nederland, 
België en Engeland bestookten. Dit was de eerste operationele en bestuurbare raket. Nederland was 
het eerste land ter wereld van waaruit deze werd ingezet. 
 

 
 



Het museum staat op een terrein van 45 ha op de voormalige luchtmachtbasis Soesterberg aan de 
Verlengde Paltzerweg. Behalve het nieuwe hoofdgebouw is er ook een groot depotgebouw 
gerealiseerd, zijn er diverse andere gebouwen, een arena, en diverse museumobjecten in het 
buitenterrein, waaronder het oudste luchtvaartgebouw van Nederland ('Gebouw 45'). Ook het reeds 
bestaande herdenkingsplein van de Koninklijke Luchtmacht is ingepast. 
 

 
 
Het gebouw is ontworpen door architect Dick van Wageningen, in samenwerking met H+N+S 
Landschapsarchitecten, Kossmann.dejong en Heijmans en is gebouwd door het staalbouwbedrijf 
Oostingh Staalbouw te Katwijk. Het gebouw bestaat in wezen uit een grote platte doos met een 
volledig glazen pui van dertien meter hoog afgedekt door een overstekend dak van 110 bij 250 meter 
op een metalen vakwerkconstructie. Op het dak staan 3.240 zonnepanelen, die jaarlijks circa 750.000 
kWh leveren, goed voor ongeveer 25% van de totale energiebehoefte.  
 

 
 
Een gedeelte van het interieur wordt gebruikt voor een soort 'zwarte doos' van twee verdiepingen met 
diverse tentoonstellingszalen (waaronder 'de Schatkamer'), workshopruimten en dergelijke, alsmede 
voor de entree en kantoren.  
 



 
 
De rest van de binnenruimte ('het Arsenaal') dient voor het exposeren van vliegtuigen, tanks en allerlei 
andere objecten. 
 

 
 
Een bezoek aan dit museum is zeker de moeite waard waar je rustig een dag kunt rondlopen ook heeft 
het museum een goed restaurantje en er is een museumwinkel.  
 

 
 
In de zomer worden ook vaak vliegtuigen buiten opgesteld, op de website vindt u meer info. 
Voor alle informatie openingstijden en toegangsprijs zie de website van het museum: 
https://www.nmm.nl/nl/ 
 
 
 

https://www.nmm.nl/nl/


 
 
Uiteraard wil het Ulfts Mannenkoor aan diegenen die dit overkomt via de rubriek "Lief en Leed" 
aandacht geven. Dat geldt niet alleen voor alle ingeschreven zangers maar ook voor de partners van 
leden, ereleden en weduwen.  Dus als je een gebeurtenis waarneemt in je omgeving geef dit dan 
door aan de redactie van deze nieuwsbrief secretaris@ulftsmannenkoor.nl. Onder vermelding van 
“Lief en Leed”.   
 
In Memoriam: Jan Kempers 
 

 
 
Op dinsdag 9 juli 2024, op de vaste repetitieavond van het Ulfts Mannenkoor, is ons lid Jan Kempers 
overleden. Z’n gezondheid liet de laatste maanden weliswaar steeds meer te wensen over, toch kwam 
z’n overlijden o nverwachts.  
Het Ulfts Mannenkoor verliest met Jan een zeer gewaardeerd en betekenisvol lid. Dit verlies doet ons 
allemaal veel pijn. Tegelijkertijd kijken we terug op een lange mooie periode van samenwerking die wij 
nooit zullen vergeten. Er zijn van die mensen die zich totaal kunnen vereenzelvigen met een organisatie 
waarvoor ze actief zijn. Zo iemand was Jan.  
 
Jan Kempers was een van de zangers van het allereerste uur. Hij werd al op z’n zeventiende lid van het 
Ulfts Mannenkoor. Hij smokkelde zelfs een jaar met z’n leeftijd om in 1959 toch lid te kunnen worden 
van het Ulfts Mannenkoor; halverwege de vorige eeuw! En Jan was niet zomaar een zanger en lid van 
het Ulfts Mannenkoor. Hij werd ook een heel prominent lid: een goede en trouwe zanger, maar vooral 
ook een uitstekende en dragende bas.  

Mede dankzij zijn grote inzet was hij een van de leden die het Ulfts Mannenkoor vanaf het begin 
hebben gedragen. Hij was ook een van de leden die nooit te beroerd waren klussen op zich te nemen. 
Barkeeper tijdens de nazit na repetities, illustrator, klusjesman, ontwerper en kaligraaf van 
gedenkplaten. Het Ulfts Mannenkoor is Jan dan ook veel dank verschuldigd. Niet alleen als zanger werd 
hij door ons gerespecteerd en gewaardeerd. Maar vooral ook als gewoon een fijn mens. Iemand  met 
een fijn gevoel voor humor die je graag in je gezelschap hebt. Altijd betrouwbaar en loyaal. We blijven 
trots op z’n stem en z’n zangkunst, en nog veel trotser op het feit dat we hem bijna 65 jaar in ons 
midden hadden. We danken hem voor zijn grote bijdrage aan ons koor.  

 
 
 
 



 
 
In Memoriam: Wim Ratering 
 

 
Op donderdag 18 juli 2024 is ons lid Wim Ratering overleden. Z’n gezondheid liet de laatste maanden 
meer te wensen over, toch kwam z’n overlijden onverwachts. Het Ulfts Mannenkoor verliest met Wim 
een zeer gewaardeerd en betekenisvol lid. Dit verlies doet ons allemaal veel pijn. Tegelijkertijd kijken 
we terug op een lange mooie periode van samenwerking die wij nooit zullen vergeten.  
 
Wim was 42 jaar lid van het Ulfts Mannenkoor en zong 1e bas. Verenigingen hebben het over het 
algemeen moeilijk. Ook het Ulfts Mannenkoor moet hard werken om te overleven. Dan is het toch heel 
mooi om te constateren dat leden van het Ulfts Mannenkoor zo hondstrouw zijn en vaak decennia lid 
blijven van de vereniging. Dan moet het om meer gaan dan het zingen zelf. Dan gaat het ook om 
loyaliteit, om vriendschappen voor het leven, het plezier dat je hebt en de saamhorigheid die er is als 
het erop aan komt. En dat was precies de reden dat Wim lid was en ‘leefde’ voor het koor. 
 
Velen van ons kennen Wim behalve als goed en stabiele zanger ook in andere rollen. Wim was 
bijvoorbeeld jarenlang ‘catalogusmodel’ in een glossy blad voor bedrijfskleding die bij ‘De Liemers’ in 
Zevenaar gemaakt werd. Wim had de juiste ‘look’ voor deze specifieke doelgroep. Waarschijnlijk heeft 
het Wim alleen eer gebracht want de modellenwereld is misschien wel het enige beroep waar mannen 
stukken minder verdienen dan vrouwen. 
Verder kent iedereen Wim natuurlijk als ober of beter gastheer bij restaurant Van Hal in Voorst, in de 
volksmond ‘Haentje Van Hal’. Het recept van oma bleef daar jarenlang onveranderd, net als de 
personele bezetting in het restaurant. Wim was jarenlang, naast zijn gewone werk en zelfs na zijn 
pensionering, elk weekeinde als gastheer te vinden bij Van Hal. 

Wim was 42 jaar sterk betrokken bij het dagelijkse wel en wee van de vereniging. Hij was een trouw lid. 
Iemand die zich wel graag op de achtergrond hield en bovendien gewoon een aardige en hele 
vriendelijke man was. Iemand die geen pier kwaad kon doen. We danken hem voor zijn grote bijdrage 
aan ons koor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

In Memoriam: Bennie Romer  

 
 

Het gat is niet te dichten 
Het zal er almjd zijn 
En naast dat dat verdriemg is 
Voelt het toch ergens ook wel fijn 
 
W#ant je blijp zo almjd bij ons 
Je bent er hoe dan ook nooit niet 
Alleeen met jou zijn we compleet 
Er zit zoveel liefde in verdriet 
 
Alleen met jou zijn we compleet 
Jij bent er hoe dan ook nooit niet 
 
 
 

 

   
Als u nieuws hebt, een bericht of iets anders? Dat kan! Graag zelfs! Wij zorgen ervoor dat uw bijdrage 
zo snel mogelijk wordt geplaatst. Wie verrast ons de aankomende maand met een bijdrage voor de 
nieuwsbrief? Zoals waarschijnlijk bekend kunt u uw bijdrage(n) mailen naar 
secretaris@ulftsmannenkoor.nl    
   
    
   



Het kan zo maar eens gebeuren dat een lid van onze club (tijdelijk) niet meer aan de actviteiten kan 
deelnemen door ziekte, een blessure, een ander ongemak of zoals nu bijzondere omstandigheden.  
Deze rubriek zorgt ervoor dat we aandacht hebben voor het wel en wee van onze leden.    
  
   

     
Het bestuur van het Ulfts Mannenkoor hoopt u met deze nieuwsbrief voorlopig voldoende te 
hebben ingelicht. Mocht u nog vragen, opmerkingen, sugges4es of ideeën hebben, of wilt u een 
stukje schrijven en/of kopij aanleveren, dan kunt u te allen tijde telefonisch contact met een 
bestuurslid opnemen. U kunt ook mailen naar secretaris@ulftsmannenkoor.nl.   
De redactie   
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