
 
Het kan zo maar eens gebeuren dat een lid van onze club (tijdelijk) niet meer aan de actviteiten 
kan deelnemen door ziekte, een blessure, een ander ongemak of zoals nu bijzondere 
omstandigheden.  Deze rubriek zorgt ervoor dat we aandacht hebben voor het wel en wee van 
onze leden.    
 
 
Met verdriet hebben wij kennisgenomen van het overlijden van de echtgenote van onze koorvriend 
Peter Velrath. We leven intens mee met Peter en zijn familie in deze moeilijke tijd en wensen hen 
veel sterkte toe. 
 

 
 
 



 
 
Door: Ton Smilde  
 
KASTEEL BLEIJENBEEK 
 

 
 
De bouwgeschiedenis van Kasteel Bleijenbeek begon kort voor de 14e eeuw en eindigde voorlopig in 
1945, toen het kasteel door een bombardement door de RAF verwoest werd. De ruïne ligt aan de 
weg van Afferden naar Siebengewald in het noorden van de provincie Limburg. 
 

 



Kasteel Bleijenbeek is gebouwd nadat het twee kilometer westelijker aan de Maas gelegen slot in 
Afferden verwoest werd, waarschijnlijk ten gevolge van een overstroming. Uit opgravingen is 
gebleken dat zijn bouwgeschiedenis kort voor 1300 begint met een omgracht rechthoekig complex 
gemaakt van mergel en baksteen, met op de noordoosthoek een aan één zijde uitspringende 
vierkante hoektoren. Daarna is dit verwoest of gesloopt en heeft men een grote woontoren 
neergezet met aansluitend een gedeeltelijke weergang. Kort na 1405 werd er een zaalvleugel met 
kelder (die beiden gedeeltelijk bewaard zijn gebleven) aan toegevoegd en aan de zuidzijde een 
uitspringende vierkante toren. In de 15e eeuw werd er een schildmuur met weergang op bogen aan 
toegevoegd ter afsluiting van de binnenplaats. Deze muur sloot aan op het poortgebouw (die weer 
naast de zuidtoren kwam), waarin een brugkelder kwam. In de 16e eeuw werd aan de oostzijde een 
tweede en grotere vleugel gebouwd.  
 

 
 
Na meerdere verbouwingen ontstond in de 17e eeuw een uit vier vleugels bestaand gebouw rond 
een binnenplaats. In 1688 werd blijkens inscriptie een natuurstenen omlijsting (die nog grotendeels 
aanwezig is) rond de voordeur aangebracht. De ramen zijn in de 19e eeuw vervangen door minder 
fraaie. 
Lutgarda van Mirlaer erfde weliswaar in 1405 "het guet en hof Blienbeke" maar ruilde dit met 
Wynand Schenck van Nydeggen tegen zijn korentienden te Afferden. Die droeg in 1407 dit 
vervolgens als burchhuys ind hoifs van Blidenbeke in leen op aan de Keulse bisschop. Hij heeft dus 
kennelijk de boerderij omgebouwd tot burcht. Deze familie blijft het goed bewonen totdat het in 
1530 gedwongen verkocht werd aan Derick van der Lippe, genaamd Hoen, die in hetzelfde jaar was 
getrouwd met Aleid Schenck van Nijdeggen van het Nije Huys. De beruchte veldheer Martin Schenk 
van Nydeggen nam in 1579 het kasteel met geweld in en liet het als strategische sterkte omwallen. 
Na een twee maanden durend beleg in 1589 veroverden de Spanjaarden het kasteel. Na herstel bleef 
het in bezit van de familie Schenk van Nydeggen totdat het in 1709 vererfde naar Frans Arnold Hoen, 
die hier nooit woonde. In 1872 liet deze eigenaar het gebruiken door Duitse jezuïeten en in 1900 
door nonnen, die het weer in 1917 verlieten. 
 
Lothar Graf von und zu Hoensbroech verkocht het in 1937 aan de margarinefabrikant R.J.H. Jurgens 
(1875-1954) uit Nijmegen, in 1990 werd het verkocht aan AMEV. De familie Jurgens gebruikte het 
landgoed jarenlang om er te jagen op kleinwild en zag erop toe dat de boel werd onderhouden. De 
ruïne werd verboden toegang verklaard. Stenen van Kasteel Bleijenbeek werden na 1948 gebruikt 
voor de restauratie van het Huis Heijen, dat eveneens in de Tweede Wereldoorlog door Britse 
bommenwerpers zwaar beschadigd werd. 
 



 
 
Uiteindelijk werd het toch rond 2000 verkocht aan Fortis Vastgoed BV, die het landschap met een 
golfbaan en villa's/appartementen invulde en natuurbehoud na wil streven. 
 

   
Als u nieuws hebt, een bericht of iets anders? Dat kan! Graag zelfs! Wij zorgen ervoor dat uw 
bijdrage zo snel mogelijk wordt geplaatst. Wie verrast ons de aankomende maand met een 
bijdrage voor de nieuwsbrief? Zoals waarschijnlijk bekend kunt u uw bijdrage(n) mailen naar 
secretaris@ulftsmannenkoor.nl    
   

     
Het bestuur van het Ulfts Mannenkoor hoopt u met deze nieuwsbrief voorlopig voldoende te 
hebben ingelicht. Mocht u nog vragen, opmerkingen, sugges4es of ideeën hebben, of wilt u een 
stukje schrijven en/of kopij aanleveren, dan kunt u te allen tijde telefonisch contact met een 
bestuurslid opnemen. U kunt ook mailen naar secretaris@ulftsmannenkoor.nl.   
De redactie   


